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Als vrede een kind was
.dan koesterde ik haar
als was zij mijn eigen
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Ik gaf haar de zee,
de bergen, de bossen en
de onemdlge velden

We zouden dansen
We zouden zingen
We zouden samen
de wolken kleuren

- En zodra het orkest speelde
~dan gaf ik haar boeken

tot de sfapels
tot aan de hemel relk’rea:r,



